
In de week gelegd 40-25, 28-09-2025, In principe … 

Amos 6,1a.4-7; I Timotheüs 6, 11-16; Lucas 16, 19-31 

 

Beginselen spelen een belangrijk rol in ons leven, dus ook in de politiek. Bij de 

algemene politieke beschouwingen na Prinsjesdag zei Bikker -CU- tegen 

Bontenbal -CDA- dat zij hem gemist had bij het debat over ‘abortus als 

mensenrecht’, een onderwerp  van het liberale D66 (Ned.Dagbl. 19-09-2025). 

Bontenbal reageerde door op te merken dat de beschermwaardigheid van het 

leven voor het CDA essentieel is, maar dat hij in de discussie wil laten  

meewegen welk leed te voorkomen is. Een leidend principe waar 

betrokkenheid met het bestaan uit spreekt, werpt meer vrucht af dan wanneer 

het in beton gegoten is. 

 

In de eerste lezing horen wij Amos, de schapenfokker uit Tekoa,  een man van de praktijk én 

van principes. Welke? Hij spreekt hij er schande van dat de rijke bovenlaag in Juda in luxe 

baadt, maar haar volksgenoten uitbuit en het recht vertrapt: ‘Om Jozefs ondergang bekreunen 

zij zich niet’. Daarmee verwijst hij naar Jozef, die door zijn broers als slaaf naar Egypte was 

verkocht en het geld ervoor in hun zak staken. Met deze mensen viel volgens Amos niet meer 

te praten. Hij zag het slecht aflopen met Juda en haar inwoners. Helaas kreeg hij gelijk, het 

joodse volk wachtte een lange ballingschap. 

 

We kennen Paulus als man van beginselen, maar wel in díe zin dat er met hem te praten valt.   

In zijn brief aan Timoteüs raadt hij zijn lezers te streven naar  gerechtigheid, geloof en liefde. 

Grijp het eeuwige leven, zegt hij, want daartoe ben je geroepen. In het volgende vers noemt 

hij het principe waarop hij dit baseert: God die alles ten leven wekt. Hiermee zegt hij in 

beginsel dat waar wij mensen redden uit ellende en dood, wij leven zoals God bedoelt.  

Dan voert leven naar nieuw leven. 

 

Ja, Paulus veranderde van een ‘Prinzipienreiter’ in iemand die het gesprek 

aanging. Hij kón dat doordat Jezus mensen niet moraliseerde, maar hen wegen van 

geluk wees. De parabel van de arme Lazarus en de rijke is daar vandaag een 

sprekend voorbeeld van. Ze vraagt ons: Hoe vind je een weg naar leven wanneer je 

die voor anderen verspert? Betrokkenheid voert verder dan van mens tot mens, ze 

leidt ons ook naar God. Laat ons principe daarom dat van een levensweg zijn.    

 

 


